
 
 

Cursus Schrijven Bijbels 

Hebreeuws  (voor beginners) 
 

In samenwerking met de werkgroep Israël & 

onze gemeente wordt er D.V. op drie 

woensdagavonden van 19.45-22.00 uur een 

cursus schrijven van het Bijbels Hebreeuws 

georganiseerd voor belangstellenden. 

 

Hebt u/jij interesse in het leren schrijven van 

Hebreeuwse letters en teksten, zoals Joodse 

schrijvers al eeuwenlang doen, op perkament 

met een kalkoenveer of riet en met zwarte 

galnoteninkt, dan bent u/ben jij van harte 

welkom om deze cursus te volgen en 

metterdaad de eerste stappen te zetten op 

de weg van een sofer (Joodse schrijver van 

de Tora en andere religieuze teksten)  

 

 

 

 

 

Uiteraard is dit slechts een eerste 

kennismaking, want Joodse schrijvers van 

Bijbelse en andere religieuze teksten moeten 

heel wat regels en wetten leren, naast 

praktische oefeningen om een volleerd sofer 

te zijn. Wikipedia schrijft hierover: Het 

moeilijkste aan het leren om een sofer te 

worden, is niet de kalligrafie , maar eerder het 

onthouden van de duizenden wetten die van 

toepassing zijn op sifrei Torah, tefillin, 

mezuzot en alle andere teksten die 

op perkament zijn geschreven . Wij zullen op 

deze avonden daar verder niet op ingaan.  

 

Programma  

Op de 1e 

avond:  

a. kennismaking 
met de letters 
van het 
Hebreeuwse 

Alfabet, de klinkertekens en het kroontje op 
bepaalde letters.  
b.  zelf snijden en prepareren van een 

kalkoenveer tot een pen om mee te schrijven 

(te kalligraferen);  

 

 

 

 

 

 

 

c. Oefenen in het schrijven van de eerste 8 

letters van het Alef-Beth. 

 

Op de 2e avond:  

a. meer leren hoe met name 

geitenperkament gemaakt en hoe we het 

schrijfklaar moeten maken.  

b. We gaan verder met het schrijven van de 

volgende 8 letters. 

 

Op de 3e avond: 

a. leren we meer over de zwarte 

galnoteninkt, de ingrediënten, etc.  

b. we schrijven de laatste 6 letters en we 

proberen een korte Bijbelse tekst te 

schrijven.  

 
Zeer aan te bevelen is om thuis, in de tijd 

tussen de avonden, het schrijven van de 

eerste 8 letters te oefenen. 

 

 Elke deelnemer krijgt een katern met 
de nodige uitleg over het schrijven; 
 

 elke deelnemer krijgt een of 
meerdere kalkoenveren om zelf te 
prepareren d.i. er zelf een pen van te 
maken. Daarvoor zelf meenemen: 
een stanleymes, 
een precisiemes, 
een of meerdere 
scheermesjes en 
een dunne haak- 
naald of dik ijzer 
draad. 
 

 Voor zwarte ijzergalnoteninkt wordt 
gezorgd  
 

 Elke deelnemer krijgt een stuk 
geitenperkament. Voor het trekken 
van lijnen op het perkament  is een 
houder met een scherpe (ijzeren) 
ronde punt (bijv. een embossing pen) 
een liniaal nodig.(Ook meenemen)   
 

  De kosten zijn: €25 p.p.      
      

Loof de HEERE begin Ps. 117 

https://en.wikipedia.org/wiki/Calligraphy
https://en.wikipedia.org/wiki/Parchment


 
 
 

 

CURSUS 

SCHRIJVEN    

BIJBELS 

HEBREEUWS 

VOOR WIE: 

- jong en oud, allen, die interesse 

hebben in het leren schrijven 

van Hebreeuwse Bijbelse letters 

en woorden. 

DATA:  

- woensdag  12,19 en 26 

november 2025 

PLAATS:  

 Kerkelijk centrum Rehoboth 

 Gasthuisstraat 5, 3771 HE, 

Barneveld 

 

TIJDSTIP: 

- 19.45  -22.00 uur   

 

KOSTEN €25,  

- ter plaatse afrekenen of 

overmaken via de bank: 

  

NL 08 SNSB 0855101768  

t.n.v. J. Maliepaard e.o.  

o.v.v. Cursus Hebreeuws 

schrijven 

OPGAVE VOOR DEELNAME 

- voor 8 november  a.s.  

via de mail:  

     sjmaliepaard2@solcon.nl  

    of  

tel: 0342-701190 

 

 

CURSUS O.L.V.  

- ds. Sj. Maliepaard, Barneveld 

 

 

Om je alvast wat voor te bereiden: 

het Hebreeuwse Alfabet 

https://youtu.be/kkxvqIxTE3A?feature

=shared 
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